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Groeten vanuit Diani Children’s Village, 

We informeren u weer graag over het welzijn van 

de kinderen in  het algemeen en de ontwikkeling die 

zij gedurende de afgelopen paar maanden hebben 

doorgemaakt. 

 

De kinderen, die onderwijs volgen op de middelbare 

school, zijn op het moment thuis voor een korte 

vakantie, waarna zij zullen beginnen aan de laatste 

periode van het schooljaar. De kleintjes vinden het 

heerlijk om naar school te kunnen gaan en elke dag 

weer nieuwe dingen te leren. 

 

 

In onze laatste nieuwsbrief 

informeerden wij u over ons 

voornemen om een nieuwe bus 

te kopen. Inmiddels is de bus 

gearriveerd en we willen 

hiermee graag iedereen 

bedanken die de aanschaf van 

deze bus mogelijk heeft 

gemaakt. De bus wordt 

momenteel gebruikt om de 

kinderen naar school te 

brengen.  

 

 

 



 

 

Het ligt in onze bedoeling om de bus - gedurende de tijd dat de kinderen op 

school zijn - in te zetten als “matatu”, het openbaar vervoersmiddel in Kenya.  

Hiermee willen we proberen de kosten van de benzine, het onderhoud van de 

bus en het salaris van de chauffeur te dekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende de afgelopen paar maanden hebben een aantal kinderen een 

naaicursus gevolgd. Zij kunnen al hele leuke tassen en omslagdoeken maken 

van lokale lappen stof, ook wel kikoys genoemd. Deze producten, worden 

samen met onder andere petten en t-shirts verkocht in het winkeltje van het 

kindertehuis. De moeite waard om eens een kijkje te nemen! 

 

 

Namens alle kinderen en medewerkers willen wij u bedanken voor 

uw steun in de afgelopen periode. 

 

Tim & Micheline 

 
 


